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De letterlijke betekenis van verzet is ‘het zich
verweren, (het bieden van) tegenstand’. Helaas is
het op vele plekken in de wereld nog altijd nodig
dat mensen in verzet komen. Verzet tegen onder-
drukking van groepen mensen. Onderdrukking
op grond van etniciteit, politieke of religieuze
overtuiging, gender of geaardheid zijn wereldwijd
aan de orde van de dag. En het momenteel zo
voelbare verzet tegen oorlog. Overal staan
mensen op, overal laten mensen op verschillende
manieren van zich horen: van stille tochten tot
activisme, van het branden van kaarsen tot
(burgerlijke) ongehoorzaamheid en opstand. Elk
verzet heeft uiteindelijk hetzelfde doel: als mens
gezien en behandeld worden, in vrijheid en gelijk-
heid kunnen leven. Het blijft nodig onverzettelijk
te staan voor vrede, vrijheid en rechtvaardigheid.
Met woord en daad.

Verzet is niet altijd groot of groots, maar elk verzet
sorteert effect. En daar gaat het om. Dat je geen
held hoeft te zijn om in verzet te komen, is ook de
opvatting van de schrijver Remco Campert, van
wie het gebruikte citaat afkomstig is.

Het Koor van het 4 Mei-Projekt wil haar stemgeluid
laten horen omtrent dit thema. Enerzijds als vorm,
anderzijds als daad van verzet zelf. Ons antwoord
op de huidige roerige tijden. Het programma bevat
enerzijds koorwerken die de opstandige, pijnlijke,
vaak wanhopige kant van mensen in onderdrukking
verklanken. Werken over grenzen die worden over-
schreden (o.a. Er Zijn Grenzen - Robert Ramaker),
over moedeloosheid en de schreeuw om hulp en
medestanders (zoals Here We Are - Joost Kleppe).
Uiteraard gaat ons hart uit naar de mensen in de
ondraaglijke situatie in Oekraine. Dit dragen we uit
middels Oekraiense koorwerken in ons programma.
Pianiste Olga Karelova vertolkt daarnaast prachtige
Preludes van de Oekraiense componist Revutsky.

En we willen ook geluiden van hoop laten horen.
Van onze onmiskenbare verbondenheid met elkaar
(Which Was the Son of... - Arvo Part), van veerkracht
en de onoverwinnelijke mens die stormen van
overheersing doorstaat (Lauztds Priedes - Emils
Darzins), van de mens die in staat is tot een nieuw
verbond te komen (Die Nuwe Verbond - Antoni
Schonken), ja zelfs tot nieuwe broederschap
(Creemos el Hombre Nuevo - Giorgio Gaslini).
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Meewerkenden

Robert Ramaker  dirigent
Olga Karelova piano
Niki Perdok viool
Jarick Bruinsma percussie

Henrike Cuperus  spreekster Die Nuwe Verbond

Qunstraad groningen
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Voorverkoop Zaal
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